“dIBGEVI-OGEN™

Uitgevlogen.
Ingrid van den Heuvel

Als jongste van het kruideniersgezin van
den Heuvel aan de Wethouder Lindersstraat
53, kan ik me goed herinneren dat mijn moe-
der in de winkel werkte en mijn vader bood-
schappen rondbracht.

Helpen met de winkel was voor ons als
kinderen de normaalste zaak. Het weekend
begon voor ons met een mis (kerkdienst) op
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zaterdagavond en op de zondag was er tijd
voor familie of wandelen in de bossen van
St. Anthonis.

Mijn herinneringen aan het dorp zijn het

rolschaatsen op het plein voor de kerk, de & "
jaarlijkse carnavalsoptocht, de kermis en 44

majorette bij de drumband.

Bijzonder was 7 januari 1979 . Na een
extreme koudegolf konden we schaatsen
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op de straten vanwege hevige ijzel. Nu niet
meer voor te stellen.

Ingridlinlcarnayvals,optocht

Omdat ik volleybal wilde spelen moest ik
naar Mill. De gymzaal in de basisschool was
hiervoor te klein.

Na de middelbare school vertrok ik uit
Wilbertoord om een opleiding tot GGZ ver-
pleegkundige te volgen bij Huize Padua in




Boekel. Tijdens die periode woonde ik in Ge-
mert. Daarna volgde ik een opleiding tot ver-
pleegkundige in de gehandicaptenzorg, een
opleiding tot sociaal pedagogische hulpver-
lener en ging ik werken op de Veluwe.

Inmiddels had ik mijn man leren kennen
en woon vanaf die tijd in de omgeving van
Nijmegen. Het beroepsonderwijs lonkte en
zo kwam ik, na een opleiding tot opleidings-
kundige, als docent en trainer op een roc in
Ede terecht. In die periode werden onze 2
kinderen geboren.

Mijn honger naar leren en mezelf ontwik-
kelen bleef en hierdoor kwam ik terecht bij
een onderwijsadviesbureau en Nederland
werd het gebied waar ik werkte en volgde
meerdere studies.

Ik miste verbinding en ging weer terug naar
het Land van Cuijk. Ditmaal als beleidsmede-
werker, daarna als manager opleidingen en
later als HRM expert bij Pantein.

Mijn huidige functie is projectleider regio-
naal leernetwerk en vernieuwend onderwijs
voor de regio MooiMaasvallei. Hiervoor rijd
ik regelmatig door het mooie landschap en

"Mijn moeder
werkte in de
winkel en mijn
vader bracht
boodschapp rond.
Helpen met de
winkel was voor ons als
kinderen de
normaalste zaak."

lk ben - woon - inmiddels
al twee keer zo lang in
Gelderland als ik in
Brabant heb gewoond.

ontmoet bijzondere en fijne mensen. De
regio waar ik me thuis voel door de warme
mensen en oprechte betrokkenheid bij de
medemens.

Maar hetliefstwoon ikinde buurtvaneen |

stad. De drukte, de faciliteiten, het openbaar

vervoer en de culturele activiteiten op fiets- |

afstand blijven me trekken. Zeker nu onze
kinderen voor studie en werk zijn uitgevlo-

gen naar de randstad, vind ik de afwisseling

van dorp en stad erg prettig.

Ik ben - woon - inmiddels al twee keer zo |
lang in Gelderland als ik in Brabant heb ge- &

woond. Of ik nu thuis ben of op reis, ik blijf
een Brabantse in hart en nieren.

Groetjes Ingrid van den Heuvel
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