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" Hallo, mijn naam is Inge Delpeut, en ik vind het superleuk dat ik ben gevraagd
iets te schrijven voor het rubriek: ondernemer aan het woord.

Voordat ik het ga hebben over mijn bloemenwinkeltje: Bloemen d'inge, zal ik in het kort iets
vertellen over de tijd hiervoor.

Ik ben opgegroeid in het fijne gezin van Herman en Miet van Leuken in Wilbertoord, schuin £
tegenover de school. Ondertussen woon ik alweer 25 jaar in Langenboom samen met mijn g
man Hans en onze drie dochters Meg, Kee en Too.

We zijn toendertijd een bloemenkwekerij gestart op de Zuidcarolinaweg in Langenboom £
met vooral zomerbloemen. Daarna teelden we ook steeds meer onder glas waardoor we [ ¢

; gy bijna een jaar rond kunnen kweken. Bijna alles wat we kweken
gaat naar bloemenveilingen in Nederland en Duitsland waar ze §
voor de klok geveild worden.

= 4 ﬁ In april 2020 hadden we eindelijk onze ranonkels (supermooie
¥\ |entebloemen) zover dat we ze konden veilen maar door de Co-
rona konden we niet terecht met ons product en zou alles gestort
worden. Om die reden kregen we het idee om een kraampje aan
| huis te maken om zo onze bloemen toch te kunnen verkopen.
Via QR betaling of contant in het bakje.

Dat werd een groot succes. De vraag kwam ook snel of ik ook andere boeketten kon maken, en rouw-
werk. Ik werkte toen nog bij een bloemenwinkel, maar hoe fijn is het om een eigen bloemenwinkeltje
aan huis te hebben. Dus na een hele zomer geklust te hebben en wat aanpassingen in onze Bloe-
¢ 4 menschuur te hebben gedaan, ontstond mijn bloemenwinkeltje in de zomer van 2020!

1 oktober was de opening. De winkel werd gedoopt met de naam Bloemen dinge.
Dus met Franse twist ‘bloemen van Inge! Kei logisch eigenlijk en het klinkt ook nog lekker

In het begin maakte ik vooral veel boeketten van vooral eigen kweek, maar als snel kreeg ik het heel
= erg druk met bloemstukken, rouwstukken en trouwboeketten en ging ik bloemen bijhalen op de
veiling.

Vaak worden boeketten en stukken op bestelling gemaakt, maar je kan natuurlijk ook gewoon de
winkel binnen lopen om iets uit te zoeken. Want niet alleen bloemen maar ook allerlei leuke hebben
dingetjes heb ik in de winkel zoals unieke vazen, kunstbloemen van hoge kwaliteit, beelden, kaarten,
edelstenen, ambacht, buitenplantjes enz.

Ohja.En elkjaar, van maart t/m oktober hebben we ook onze zelfgeteelde paprika’s bij de winkel liggen.
f| Het unieke van onze winkel is dat we 7 dagen per week open zijn. Wel is het op maandag, dinsdag

4 en woensdag en zondag zelfbediening via Qr code, of zet ik boeketten/stukjes die besteld zijn klaar
in de winkel.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag sta ik wel zelf in de winkel om mensen te bedienen en de mooiste
bossen samen te stellen. Wil je een mooi en uniek zijdenbloemenboeket op vaas geschikt hebben,
dan kun je het beste op donderdag komen of even een afspraak maken. Hier trekken we toch wel even extra tijd voor uit! Neem
je eigen mooie unieke vaas mee, of zoek er 1 uit de winkel, want ook hierin is de keuze reuze.
Je kunt ons vinden op de Zuid-carolinaweg 29 in Langenboom.
En ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0638680145

= Preyo Wil je me volgen op Instagram en Facebook?

: it s - Insta: bloemendinge - Facebook: Inge delpeut

; ; g Hier zet ik bijna dagelijks verschillende
Creaties en nieuwtjes op, en zo ook bv
datums van workshops en vakantietij-

Tot zover een korte samenvatting en
foto’s van Bloemen dinge.

i Ik hoop jullie snel (weer) te zien in mijn
winkeltje. Groetjes Inge.
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